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Voorwoord 
Beste lezers, 

De donkerste winterdagen worden verleden tijd. Stilaan komt er meer licht en weldra zal de aarde 
ontwaken. Misschien zag je al de eerste bloemen verschijnen in het park. Bloemen sieren ook het 
titelblad van de e-Bubbels in 2026. De Helleborus Orientalis mag als vroegbloeier de reeks openen. 

Graag jullie bijdragen voor het volgende nummer insturen vóór 29 maart 2026 naar 

info@filosofenfontein.be. 

Veel leesplezier,  

Marie-Josée en Jacqueline  
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Info van de FF-gemeenschap 
Activiteiten in de volgende maanden 
• Woensdag 18 februari 2026: Aswoensdag: viering in de kapel om 20 uur. De asoplegging 

gebeurt in de zondagsviering van 22 februari. 

• Zondag 22 februari 2026: Viering met asoplegging om 10.30 uur in de kapel. 

• Dinsdag 24 februari 2026: Marga Devalck en Katrien De Decker over ‘Wat zien onze kinderen 
in de les rooms-katholieke godsdienst? Wat kunnen wij van hen leren?’, om 20 uur. 

• Donderdag 2 april 2026: Viering Witte Donderdag om 20 uur in Filosofenfontein. 

• Vrijdag 3 april 2026: Stille Viering Goede Vrijdag om 20 uur in Filosofenfontein. 

• Zaterdag 4 april 2026: Paaswake om 21 uur in Filosofenfontein, gevolgd door een receptie. 

• Dinsdag 28 april 2026: Rony Ceustermans over ‘De manier waarop mensen vandaag naar God 
vragen en daarbij dikwijls struikelen’, om 20 uur. 

• Zaterdag 5 september 2026: Fonteinfeest: viering van 50 jaar Filosofenfontein. De planning is 
al de activiteiten tijdens de dag te organiseren. Save the date. 

Meer info in verband met deze activiteiten vind je verder in dit nummer of in de kalender op onze 
website via deze link. 

  

 
 

Avondprogramma 2025-2026: dinsdagavonden om 20 uur in Filosofenfontein 
door Jan Degraeuwe en Marcel Braekers 

Dinsdag 24 februari 2026: Marga Devalck en Katrien De Decker over  
‘Wat zien onze kinderen in de les rooms-katholieke godsdienst? Wat kunnen wij van hen leren?’ 

Op 27 mei 2025 werd in de Pieter De Somer-aula te Leuven het geactualiseerde leerplan rooms-
katholieke godsdienst (RKG) gelanceerd. Het geactualiseerde leerplan stelt de 
levensbeschouwelijke groei van het kind centraal, met erkenning van de diversiteit in de klas en de 
leefwereld en met de katholieke traditie als dialoogpartner. 

Wat is het fundament en wat zijn de bouwstenen van dit vernieuwde leerplan RKG? Welke 
intenties heeft het geactualiseerde leerplan RKG? Wat leren onze kinderen vandaag nog in de 
godsdienstles? Waarover wensen ze te leren? Wat kunnen wij van onze kleinkinderen leren? Op 
deze en andere vragen proberen twee inspecteurs-adviseurs RKG, tevens de penhouders van het 
vernieuwde leerplan, een antwoord te bieden. 

Marga Devalck was 29 jaar leermeester RKG in het Gemeenschapsonderwijs. Als inspecteur-
adviseur RKG is ze bevoegd voor de scholen van het gewoon en buitengewoon lager onderwijs in 
het bisdom Mechelen Brussel. 

Katrien De Decker was 13 jaar lector RKG aan de Hogeschool Odisee te Aalst. Nu is ze inspecteur-
adviseur RKG voor de scholen van het (buitengewoon) basisonderwijs in het bisdom Gent. 

 

Terug naar inhoudstafel 

https://www.filosofenfontein.be/calendar?month=2&year=2026
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Dinsdag 28 april 2026: Rony Ceustermans over ‘De manier waarop mensen vandaag naar God 
vragen en daarbij dikwijls struikelen’. 

Is God echt dood? De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche publiceerde Gods overlijdensbericht. Heel 
wat mensen beschouwen zijn heengaan als een voldongen feit. Maar toch, is God wel echt dood? 
Immers Nietzsche zelf beweerde dat feiten niet bestaan, maar alleen interpretaties. Hoe wijsgeren 
en schrijvers over Gods doodgaan en de implicaties daarvan denken, roept vragen op en ontdoet 
de radicale goddeloosheid van onze tijd van zijn evidentie. 

Rony Ceustermans is norbertijn, docent filosofie en regelmatige publicist in Tertio. Van zijn hand 
verscheen onlangs het boek ‘Mensen zijn verlangen. Voedingssupplementen voor de ziel’. 

  

 
 

Informatie vanuit de wereldgroep 
door Jef Schoenaerts 

Wegens succes verlengd: ‘Portie Gemengd’! 

Vorig jaar vielen de vasten van de christenen en de Bahaï en de ramadan van de moslims bijna 
samen. Dat was de aanleiding voor ‘Portie Gemengd’, een initiatief voor een heel brede 
interreligieuze/interculturele ontmoeting van inwoners uit de regio Leuven. De organisatie lag bij 
Broederlijk Delen en Beweging.net en werd mee ondersteund door o.a. de wereldgroep van 
Filosofenfontein. 

Het werd een fijn gebeuren met momenten van info en uitwisseling en met een gezamenlijke 
maaltijd. Wegens het succes ervan wordt er dit jaar een tweede editie georganiseerd omdat beide 
vastenperiodes ook nu weer doorgaan in dezelfde periode. 

Op zaterdagnamiddag 7 maart zal het in en rond Hal 5 in Kessel-Lo 
bruisen van de activiteiten: workshops, gespreksrondes, opnieuw een 
maaltijd … in het teken van verbinding over religies en culturen heen. 
Noteer alvast de datum in je agenda. Als je erbij wil zijn, dien je snel in te 
schrijven want er is slechts ruimte voor 400 deelnemers. Inschrijven kan 
door de hiernaast gegeven QR-code te scannen of via deze link. 

 

Werking van de wereldgroep 

De wereldgroep van Filosofenfontein wil vanuit christelijke inspiratie onze betrokkenheid gaande 
houden bij wat in de wereld gebeurt, over de weerslag die dit heeft op de meest kwetsbaren en 
hoe wij er kunnen mee omgaan. 

Dat doen we door het opzetten van eigen activiteiten (zoals een ‘aperitif mondial’, een 
actualiteitscafé) en door samenwerking met andere organisaties (zoals in ‘Portie Gemengd’). 

Ook elders in het Leuvense worden tal van initiatieven genomen die onze aandacht voor het 
wereldgebeuren aanscherpen door het aanbieden van informatie en door sensibilisering.  
We verwijzen hier graag naar het mondiaal beleid van de stad Leuven en van de omliggende 
gemeenten Oud-Heverlee, Bierbeek, Herent, Lubbeek. Ieder van hen organiseert activiteiten die 
mensen samenbrengen rond mondiale thema’s, duurzaamheid, solidariteit, Noord-Zuid-werking … 

Terug naar inhoudstafel 

https://contact.beweging.net/event/portie-gemengd-344/register
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Suggestie: kijk eens op de website van je eigen gemeente en je vindt meteen de concrete 
initiatieven die in jouw buurt worden genomen. 

  

 
 

Nieuws van Amnesty International 
door Rika Van Kersschaever 

Op de schrijfmarathon van 11 januari werden door onze kapelgemeenschap in totaal 43 brieven 
en kaartjes geschreven om mensen vrij te krijgen die opkomen voor mensenrechten en vrije 
meningsuiting, daarom gevangen werden genomen en zonder proces werden veroordeeld. 

Tevens laat Amnesty weten dat schrijfacties wel degelijk invloed hebben. In 2025 kwamen  
4 mensen vrij: Neth Nahara uit Angola, Xu Yan uit China, Dargelesse uit Kameroen en Mohammed 
Al Halabi uit bezet Palestijns gebied. Wij hebben vorig jaar ook voor hen geschreven. 

Elke maand kunnen digitaal brieven ondertekend worden op de website van Amnesty. 

Ook te melden valt dat op 24 februari de oorlog in Oekraïne zijn vijfde jaar in gaat en dat Pax 
Christi op die dag een vredeswake houdt in verschillende steden in Vlaanderen. Meer info op de 
website van Pax Christi. 

  

 
 

 

  

Terug naar inhoudstafel 

Terug naar inhoudstafel 

https://www.amnesty-international.be/
https://paxchristi.be/agenda/herdenkingsdag-4-jaar-oorlog-oekraine
https://paxchristi.be/agenda/herdenkingsdag-4-jaar-oorlog-oekraine
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Mijmeringen van kapelgangers 
Niet alles is wat het lijkt 
Een koning reed eens door zijn rijk en kwam in een gebied waar hij nog niet eerder was geweest. 
Toen hij om zich heen keek, zag hij op een boom twee cirkels met precies in het midden een pijl. 
Perfect in de roos geschoten, dacht hij, en vervolgde zijn reis. Even later zag hij opnieuw een pijl in 
een boom, wederom midden in de roos. 

Zo kwam hij de ene na de andere pijl tegen en zei tegen 
zichzelf: “Dit moet een geweldige boogschutter zijn! 
Iemand die zich zo kan focussen en zijn pijl telkens perfect 
in elke roos kan schieten, moet jaren gedisciplineerd 
geoefend hebben en is een ware meester in het 
boogschieten. Deze man wil ik ontmoeten, zijn focus is 
meesterlijk en van ongekende perfectie.”  
Hij vervolgde zijn weg naar een dorpje en vroeg een man: 
“Wie heeft die pijlen zo perfect geschoten? Ik wil deze 
meester in het boogschieten graag ontmoeten.” De man 
verwees hem naar een huis in het dorp en liep met een 
glimlach verder. Aangekomen bij het huis liet de koning 
een van zijn bedienden aankloppen. 

Toen een man opendeed vroeg de koning: “Bent u de man die al die pijlen in de bomen heeft 
geschoten?” De man boog diep voor de koning en zei: “Excuus, mijn koning, als dat verboden is, 
neem ik alle schuld op mij en bied ik u mijn oprechte excuses aan.” De koning, verrast door zijn 
antwoord, zei: “Natuurlijk niet, mijn beste man, ik respecteer juist uw bijzondere gave. Iemand die 
zich zo kan focussen en elke pijl perfect in de roos kan schieten, verdient juist alle respect.” 

Opgelucht en enigszins verbaasd antwoordde de man met 
een brede glimlach op zijn gezicht: “Met alle respect, beste 
koning, niet ik, maar mijn tienjarig dochtertje heeft de 
pijlen met haar boog in de bomen geschoten en hij duwde 
zacht een meisje naar voren dat al die tijd angstig achter 
hem had gestaan. Opnieuw was de koning zeer verrast en 
hij vroeg aan het meisje: “Heb jij dat gedaan? Hoe heb je 
dat voor elkaar gekregen?” Het meisje kreeg een kleur en 
stamelde: “Sorry, ik schiet in het wilde weg en als ik dan 
een boom raak, zet ik er met mijn krijtjes een roos om 
heen. Maar ik zal het nooit weer doen!” 

Je kunt gemakkelijk op het verkeerde been gezet worden, vooral in de nieuwe media, denk 
bijvoorbeeld maar aan fakenieuws (nepnieuws). 

Bron: DMS-educatief Nederland (met toelating) 

  

  

Terug naar inhoudstafel 

https://www.dms-educatief.eu/wijsheidsverhalen/oosterse-denkwijzen/focus-1
https://primary.jwwb.nl/public/x/o/t/temp-uqtgsmpdhfhoaefeqrrd/u3t5ti/Koningfocuspijlenboogmoraalverhaal.png


7 

e-Kaarsje 
 
Wij willen een kaarsje branden: 

- als dank en waardering voor de kapelgenote die al 20 jaar lang elke zondag met veel 
toewijding zorgt voor de mooie bloemen in de kapel; 

- opdat we, meer nog dan anders, in deze veertigdagentijd aandacht hebben voor de honger in 
de wereld en broederlijk mogen delen met hen die gebrek hebben; 

- opdat we, meer nog dan anders, in deze veertigdagentijd proberen los te komen van wereldse 
zaken en de verbondenheid met de medemens mogen versterken. 

 

Adem 
aangebracht door Griet Vanden Berghe 

Ik zeg wel eens: ik adem wel, maar eigenlijk ook niet. Het leven ademt in mij. 

Zoals ik ook niet zélf het leven bén, maar het leven in mij leeft. 

Er is een oeradem die van hogerhand al het levende heeft ingeblazen 

en die gedachte reikt net iets verder dan de luchtpijp en de longen. 

Ze doelt op de ziel die in ons ademt en dat is mij een dierbare gedachte. 

Toon Hermans 

 

  

 

 

Terug naar inhoudstafel 
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In memoriam Bert Van Haver, lieve man van Imelda De Greve 
door Marcel Braekers 

 

 

27 augustus 1929 – 27 december 2025 

 
Wanneer ik morgen doodga, 

vertel dan aan de bomen 
hoeveel ik van je hield. 
Vertel het aan de wind, 
die in de bomen klimt 
of uit de takken valt, 

hoeveel ik van je hield. 
Vertel het aan een kind 

dat jong genoeg is om het te begrijpen. 
Vertel het aan een dier, 

misschien alleen door het aan te kijken. 
Vertel het aan de huizen van steen, 

vertel het aan de stad 
hoe lief ik je had. 

 
Maar zeg het aan geen mens, 

ze zouden je niet geloven. 
Ze zouden niet willen geloven dat 

alleen maar een man 
alleen maar een vrouw 

dat een mens een mens zo liefhad 
als ik jou. 

                                        Hans Andreus 

 

Op zaterdag 27 december 2025 is onverwacht onze medekapelganger Bert Van Haver overleden. 
Een ongelukkige val in de badkamer maakte een bruusk einde aan zijn mooie en lange leven. Bert 
was in onze gemeenschap een graag geziene figuur. Altijd wat filosofisch, goedlachs, met veel 
gevoel voor schoonheid, speciaal voor muziek. Bert heeft gedurende vele maanden gewerkt om 
onze liederen via Lilipond op computer te zetten en hij was een onvervangbare bas. 
Zaterdagvoormiddag 3 januari 2026 nam de familie in intieme kring afscheid van hem en in de 
namiddag was er om 15 uur in onze kapel van Filosofenfontein een gedachtenisviering.  

 

Heel bijzonder, heel gewoon 

Gewoon een heel bijzonder persoon 

 

  

 

  

Terug naar inhoudstafel 



9 

Op e-Pero bij … 
Omacursiefjes 
door Brigitte Puissant 

De nieuwe omacursiefjes voor de liefhebbers. 

Flyn loopt het snelst 
https://dedagdanst.wordpress.com/2025/12/09/flynn-loopt-het-snelst/ 

Een kleine vrede 
https://dedagdanst.wordpress.com/2025/12/22/een-kleine-vrede/ 

Mijn dochters lieve brede lach 
https://dedagdanst.wordpress.com/2026/01/04/mijn-dochters-lieve-brede-lach/ 

 
 

Liefde is … elkaar helpen 
aangebracht door Griet Vanden Berghe 

Dit tekenfilmpje is daar een mooie illustratie van. Benieuwd? Klik dan op deze link. 

         

 
 

De legende van Valentijn 
Bron: Wikipedia 

Sint Valentijn werd als christen vervolgd en persoonlijk ondervraagd door de Romeinse keizer 
Claudius II. Claudius was onder de indruk van Valentijn, voerde een gesprek met hem waarbij hij 
probeerde hem tot het Romeinse heidendom te bekeren om zijn leven te redden. Valentijn 
weigerde en probeerde Claudius in plaats daarvan tot het christendom te bekeren. Daarom werd 
hij geëxecuteerd op 14 februari rond 269 na Christus. Vóór zijn executie zou hij een wonder 
hebben verricht door Julia, de blinde dochter van zijn cipier Asterius, te genezen. De dochter van 
de cipier, familieleden en bedienden, bekeerden zich tot het christendom en werden gedoopt. 

  

  

Terug naar inhoudstafel 

https://dedagdanst.wordpress.com/2025/12/09/flynn-loopt-het-snelst/
https://dedagdanst.wordpress.com/2025/12/22/een-kleine-vrede/
https://dedagdanst.wordpress.com/2026/01/04/mijn-dochters-lieve-brede-lach/
https://www.tiktok.com/@the_motivador/video/7302742256790867232
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Gods volk onderweg:  
Sint Amandus, onze heilige helpdesk 
door Frank Cuypers (tekst en foto) 

Einstein wist het al: de beste vieringen vind je in 
Filosofenfontein. Dat zeg ik niet, dat werd mij ingefluisterd 
door AI (Artificiële Intelligentie). En of het nu wel of niet 
van Einstein kwam, er is weinig reden om aan de juistheid 
van deze uitspraak te twijfelen. 

Hoe zou AI aan die wetenschap komen? Waar zoekt het 
zijn kennis? De website van Filosofenfontein ligt natuurlijk 
voor de hand: open voor iedereen en een enorme bron 
van kennis. Iedereen met een beetje intelligentie zou die 
website regelmatig moeten raadplegen. 

We kunnen AI niet meer ontlopen. Het volgt ons overal. 
Het kijkt tijdens mijn wekelijkse boodschappen mee aan 
de kassa in het warenhuis. Verspilde moeite, want weinig 
dingen zijn zo voorspelbaar als mijn winkelkar. En heel 
zeker maken verschillende voorgangers uit onze 
kapelgemeenschap, bij de voorbereiding van hun viering, 
gebruik van AI als inspiratiebron, om teksten te laten 
samenvatten of een gebedssuggestie te zoeken. 

Straf hoe tijden kunnen veranderen. Om AI van kennis te 
voorzien worden overal ter wereld datacenters gebouwd. Er was een tijd dat mensen in hun 
veelzijdigheid, zelf nog zo goed als alle kennis konden omvatten. Denk maar aan Leonardo Da 
Vinci, Michelangelo of Erasmus, in de renaissance schoolvoorbeelden van de ‘uomo universale’. 

Helaas is geen van hen heilig verklaard, anders waren zij de perfecte patroonheilige voor het 
gebruik van AI. Die positie van heilige helpdesk moet dringend ingevuld worden, om ons mee op 
het juiste pad te houden. 

Willen we Amandus van Ieper voordragen? Het wordt mij gesuggereerd door AI. Hij heeft 
voorbestemde initialen. Helaas is hij niet echt van Ieper, eerder van Maastricht … of van Gent. 
Daar begint het dus al met de verkeerde informatie. Zo snel zouden we in de val lopen.  
Sint Amandus wordt vaak afgebeeld met een draak, symbool voor zijn overwinning op de duivel en 
op heidense gebruiken. Dat lijkt mij een geschikt curriculum en profiel voor deze job. 

Hij zal in goed gezelschap zijn: Isidorus van Sevilla stelde in de 7de eeuw de Etymologiae samen, 
een vroege poging om alle menselijke kennis te verzamelen, en is de patroonheilige van het 
internet. En Clara van Assisi is patrones van de beeldtechnologie. 

Clara van Assisi is bovendien beschermheilige van de wasvrouwen, de borduursters, de graveurs 
en de glasblazers en -schilders. En zij wordt ook nog aanroepen tegen koorts, oogziekten en voor 
mooi weer.  
Alle datacenters ten spijt, daar kan AI nooit tegen op.  

(* Beeld gegenereerd via AI, niet gebaseerd op bestaande foto’s van Albert Einstein, artistieke interpretatie)  

   

Terug naar inhoudstafel 

 

 
Het zijn niet de minsten die onze 

kapel bezoeken (*) 
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Informatie en interessant om weten 
Aanbevolen externe activiteiten voor de volgende maanden 
• Dinsdag 24 februari 2026: Pax Christi houdt vredeswake in verschillende steden in Vlaanderen. 

Meer info op de website van Pax Christi. 

• Zaterdag 21 maart 2026: ontmoetingsdag in de UP te Leuven voor volwassenen in rouw. Meer 
informatie verder in dit nummer of via ‘Anders Vasthouden’. 

• Donderdag 23 april 2026: Internationaal Congres ‘Dag van de Insecten: van crisis naar 
verbinding’. Meer informatie via deze link of op www.insect-respect.be. 

Meer informatie kan je vinden via de gegeven links. 

  

 
 

‘Amen. En nu’-Festival voor de kerk van morgen 
aangebracht door Sabine Van Huffel 

In de e-Bubbels van 8 augustus 2025 bij de afsluiting van het Space for Grace-project werd 

aangekondigd dat SfG van 29 tot 31 mei 2026 een festival ‘Amen. En nu’ organiseert om de 

transformatie naar ‘de kerk van morgen’ levend te houden. Hieronder volgt nu meer concrete 

informatie daarover.  

Vind jij ook dat gelovigen zelf de toekomst van de katholieke kerk mee kunnen waarmaken? Dan is 

het festival Amen. En nu echt iets voor jou! Het wordt een bruisende driedaagse over innovatie en 

vitaliteit in katholieke geloofsgemeenschappen in Vlaanderen en Nederland. Een niet te missen 

event voor iedereen die verder denkt dan ‘krimpen en sluiten’. 

Voel jij je betrokken bij de kerk van vandaag én morgen? Graag nodigen we je uit om actief deel te 

nemen aan Amen. En nu, een festival van ontmoeting en inspiratie. Met jouw geloof, jouw 

daadkracht en jouw hoop werk je mee aan een dynamisch netwerk van vitale 

geloofsgemeenschappen in de Vlaamse en Nederlandse kerk. 

Laat je drie dagen lang raken door bevlogen sprekers, doe inspiratie op in workshops en ateliers, 

ontdek nieuwe liturgische muziek, dompel je onder in de nacht van de kathedraal, ontdek 

bijzondere plekken en mensen, smeed vriendschappen voor het leven. 

 

Terug naar inhoudstafel 

https://paxchristi.be/agenda/herdenkingsdag-4-jaar-oorlog-oekraine
https://www.kuleuven.be/up/activiteiten/rouw/andersvasthouden
https://www.filosofenfontein.be/calendar/kalender-fifo/363-congres-%60dag-van-de-insecten
http://www.insect-respect.be/
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De grote lijnen zijn uitgezet. Het programma krijgt steeds meer vorm. De ambitie is groot. Aan 

inspirerende momenten zal het niet ontbreken. 

Gezamenlijk eten, muziek maken, nadenken en vieren. Amen. En nu is een festival dat je niet mag 

missen. Drie dagen vol inspiratie, ontmoeting en actie. In het hart van Antwerpen. Met bevlogen 

sprekers, actieve workshops, liturgie en muziek die je ziel raken. Laat je aansteken door het vuur 

van de Geest. 

Voor jong en oud, voor parochiaan, priester en diaken, voor pastor en catechist en voor iedere 

minder of meer betrokken katholiek. 

Onderstaande prijzen omvatten de toegang tot het festival, deelname aan alle activiteiten en 

verschillende maaltijden op de dagen waarop je aanwezig bent. 

Meer info in de flyer en in het driedaagse programma. 

Festival ticket - 3 dagen 

o Individueel € 150 

o Jongerenticket € 130 

o Groepsticket (vanaf 5 personen) € 130 

Dagticket 

o Individueel € 100 

o Jongerenticket € 90 

 

  

 

 

Anders vasthouden 
aangebracht door Jacqueline De bruyn 

De Universitaire Parochie organiseert een reeks ontmoetingsdagen voor volwassenen in rouw.  De 
eerstvolgende ontmoetingsdag vindt plaats op zaterdag 21 maart 2026 van 9.30 uur tot 16.30 uur 
in de UP, Tiensestraat 124 te Leuven. De dag wordt begeleid door Tinne Pittoors en Ann 
Verscuren. 

De bedoeling is dat je in een warme sfeer op verhaal kan komen bij mensen die ook iemand 
verloren hebben en je zo (stukjes) herkenning en erkenning mag ervaren in wat je meemaakt. De 
focus ligt op het ‘anders verbonden blijven’ met de mensen die we missen. Ze blijven verweven 
met onszelf en met ons leven. Je kiest natuurlijk zelf wat je liever wel of niet vertelt in de groep; 
sowieso geven we telkens een ‘input’ via vragen, mogelijke opdrachtjes, kaartjes … om op gang te 
komen. Meer informatie via ‘Anders Vasthouden’. 

Om je in te schrijven voor deze dag, stuur je gewoon een mailtje naar ann.verscuren@kuleuven.be 
waarin je laat weten dat je wil deelnemen. Vermeld daarbij ook wie je verloren hebt. 

 

  

Terug naar inhoudstafel 

Terug naar inhoudstafel 

https://www.filosofenfontein.be/images/e-Bubbels/lange%20documenten%20waar%20e-Bubbels%20naar%20verwijst/SfG-flyer_Boek%20je%20ticket%20voor%20Amen%20en%20nu.pdf
https://amen-en-nu.eu/programma
https://www.kuleuven.be/up/activiteiten/rouw/andersvasthouden
mailto:ann.verscuren@kuleuven.be
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Uitnodiging Internationaal congres - Dag van de Insecten: van crisis naar 
verbinding. 
aangebracht door Sabine Van Huffel en Wim Timmerman 

Op 25 mei 2025 stelde Sabine tijdens een ‘aperitif mondial’ enkele lokale klimaatinitiatieven voor 

ter verbetering van natuur en biodiversiteit, en belichtte vooral haar ervaringen van een 

inspirerende reis naar Wuppertal in Duitsland op 22-23 mei, een voorbeeldstad op gebied van 

klimaattransitie. Tijdens en onmiddellijk na deze reis maakte de groep kennis met Hans-Dietrich 

Reckhaus, bedrijfsleider van Insect-Respect en organisator van de congressenreeks ‘Dag van de 

Insecten’. Hij vroeg ons het volgende congres in Leuven te organiseren en we namen deze 

uitdaging aan vanuit een groot ecobewustzijn om deze wegkwijnende populatie en cruciale schakel 

in het ecosysteem te helpen overleven. 

 

Na 7 eerdere edities in Duitstalige landen vindt op 23 april 2026 in de Universiteitshal in Leuven de 

eerste echt internationale Dag van de Insecten plaats; een bijzondere editie die internationale 

experts, onderzoekers, beleidsmakers en lokale partners samenbrengt rond één centraal thema: 

From Crisis to Connection. 

Samen bouwen we aan een toekomst voor insecten in een gezonde leefomgeving en daarmee ook 

aan onze eigen toekomst. Het wordt een dag vol sterke inzichten en ontmoetingen, opgebouwd 

rond 2 assen: 

Think global: nationale en internationale topsprekers over biodiversiteit, de huidige toestand van 

de insectenpopulaties, wat er beweegt in Europa, en hoe we verandering in gang zetten. 

Act local: 9 workshops met middenveldorganisaties, overheidsdiensten, academici, bedrijven, 

zorginstellingen, lokale besturen en burgers. Gericht op meer vierkante meter bio-divers 

(insectenvriendelijk) groen, inspirerende praktijkvoorbeelden en verankering van zorg voor 

biodiversiteit en natuur. 

Noteer 23 april 2026 in je agenda! Het hele programma vind je op www.insect-respect.be. 

Blijf op de hoogte en je ontvangt de uitnodiging rechtstreeks. De inschrijvingen openen op 

8 februari 2026.  

 

  

  

Terug naar inhoudstafel 

http://www.insect-respect.be/
https://forms.gle/Ptj7cczRhPgtcBZx5
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Boekvoorstelling: ‘De tanden van de draak. Oproep tot waardigheid voor elk 
individu.’ - Hubert Lanssiers 
door Agnès Rammant 

De vrijwilligersvereniging ‘Art Without Bars’ bracht onlangs de 
essaybundel uit van een weinig bekende maar cruciale figuur voor het 
gevangeniswezen, de Belg Hubert Lanssiers (1929-2006). 

De auteur van 'De tanden van de draak' was geïnspireerd door het 
levenswerk van ordegenoot Damiaan De Veuster. Hubert koos echter 
resoluut voor vrijheidsstrijders en terroristen, die ver van hun familie 
wegkwijnden in de hellholes van Peru, de gevangenissen van Lima. 

Klik hier voor de volledige tekst. 

Uitgeverij Het Punt - vzw Art Without Bars 
Publicatie najaar 2025 

 

  

 

 

Boekvoorstelling: ‘Geloof in een geseculariseerd tijdperk - Over de mogelijkheden 
voor een ekklesia zichzelf vorm te geven.’ 
door Mark Cornelis 

In 2015 hield Hermann Häring in het Duitse Kassel een lezing over de 
toekomst van de katholieke parochies. Een speciaal voor Mariënburg 
bewerkte versie vindt u in dit boekje. Daaruit citeer ik volgende 
belangrijke zinnen. 

“De R.K. Kerk kan de huidige uitdagingen slechts het hoofd bieden als ze 
in contact blijft met de polsslag van de tijd en de ervaringen daarvan tot 
zich toelaat. Daarom moet ze haar zwaartepunt verleggen naar de basis, 
dat is eerst en vooral naar de ekklesia's. Zonder voldoende ballast op 
dat grondvlak zal ze geen stabiliteit verwerven.” 

Klik hier voor de volledige tekst. 

 

Copyright: Hermann Häring 
Copyright Nederlandse vertaling: Ad Krijnen 
Eindredactie: Arthur van Tongeren 
Drukwerk: Bariet-ten-Brink, Meppel 
Uitgever: Mariënburg, Vereniging van kritische katholieken 
Postbus 675, 3800 AR Amersfoort Nederland 
secretariaat@marienburgvereniging.nl 

 

   

Terug naar inhoudstafel 

Terug naar inhoudstafel 

https://www.filosofenfontein.be/vorming/boekbesprekingen/%E2%80%98de-tanden-van-de-draak-oproep-tot-waardigheid-voor-elk-individu-%E2%80%99-hubert-lanssiers
https://www.uitgeverijhetpunt.be/book-author/hubert-lanssiers/
https://www.filosofenfontein.be/vorming/boekbesprekingen/%E2%80%98geloof-in-een-geseculariseerd-tijdperk-over-de-mogelijkheden-voor-een-ekklesia-zichzelf-vorm-te-geven%E2%80%99-hermann-h%C3%A4ring
mailto:secretariaat@marienburgvereniging.nl
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Aanbeveling: Artikel in L’Osservatore Romano 
aangebracht door Freddy De Baets 

In het februarinummer van L’Osservatore Romano, publiceerde Etienne Fouilloux het artikel 
‘Remembering the second Vatican Council - A Dominican Theologian’s Contributions’. De tekst op 
p. 21 -23 handelt over de Franse dominicaan Yves Congar en zijn rol in Vaticanum II. Op p.23 wordt 
ook Mgr. Philips (Leuven) vermeld. 

Om dit artikel digitaal te kunnen lezen, dient men zich eerst te abonneren via deze link. Wie de 
tekst vrij wil lezen kan een digitale kopie vragen aan freddydebaets@hotmail.com. 

 

  

 
 

 

 

The problem 

with using quotes 

off the internet  

is 

you never know 

if they are genuine. 
 

Abraham Lincoln 

 

 

  

Terug naar inhoudstafel 

https://www.osservatoreromano.va/en/pdfreader.html/ing/2026/02/ING_2026_002_0102.pdf.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterOR-EN#wowbook/
mailto:freddydebaets@hotmail.com
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En tot slot 
 

Vasten 
Kris Gelaude 

 

Zoals een wintertuin 

met veel geduld 

zijn nieuwe levenskracht 

probeert te vinden, 

zo kan het met een mens. 

Jezelf ontdoen 

van wat de groei verhindert. 

En van de veelheid 

waarmee wij onszelf maar 

al te dikwijls toedekken. 

Wij kunnen vrij en onbevangen 

open staan en 

naar de ander gaan. 

Wij kunnen delen 

van zoveel dat ons 

gegeven wordt. 

Wij kunnen vasthouden 

aan het vertrouwen 

dat het anders kan 

in deze wereld. 

 En levend teken worden 

  van een nieuw bestaan. 

 

Foto via Pixabay 

https://pixabay.com/nl/photos/vorst-tuin-winter-wandeling-2781331/

