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Voorwoord 
 

Beste lezers, 

De kaarsen branden weer: de advent is begonnen! De adventskrans nodigt ons uit ons voor te 
bereiden op Kerstmis, een tijd van warme verbondenheid en gezellig samenzijn. We kijken vol 
hoop en verwachting uit naar een nieuw begin. Aan ieder van jullie een vredig en voorspoedig 
2026 toegewenst. 

Graag jullie bijdragen voor het volgende nummer insturen vóór 8 februari 2026 naar 

info@filosofenfontein.be. 

Veel leesplezier,  

Marie-Josée en Jacqueline  
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Info van de FF-gemeenschap 
Activiteiten in de volgende maanden 
• Donderdag 18 december 2025: Werkgroep Liturgie, open voor iedereen, om 19.30 uur. 

• Woensdag 24 december 2025: Kerstviering om 21.00 uur met receptie nadien. 

• Donderdag 25 december 2025: GEEN viering. 

• Dinsdag 20 januari 2026: Geert Van Oyen over ‘De rol van de lezer in het zoeken naar de 
betekenis van het evangelie volgens Johannes’ om 20 uur. 

• Zaterdag 24 januari 2026: Leerhuis over Wijsheidsliteratuur, module 2A, 10 uur - 12.30 uur. 

• Zaterdag 31 januari 2026: Leerhuis over Wijsheidsliteratuur, module 2B, 10 uur - 12.30 uur. 

• Zaterdag 7 februari 2026: Leerhuis over Wijsheidsliteratuur, module 2C, 10 uur - 12.30 uur. 

• Dinsdag 24 februari 2026: Marga Devalck en Katrien De Decker over ‘Wat zien onze kinderen 
in de les rooms-katholieke godsdienst? Wat kunnen wij van hen leren?’ om 20 uur. 

• Zaterdag 5 september 2026: Fonteinfeest: viering van 50 jaar Filosofenfontein. Save the date. 

Meer info in verband met deze activiteiten vind je verder in dit nummer of in de kalender op onze 
website via deze link. 

  

 

Verslag van agora op 19 oktober 2025 
door Jacqueline De bruyn 

Het verslag van de agora, een overlegmoment over hoe we tegenover het afscheid van 
Filosofenfontein staan, is te vinden op onze website via deze link. Het is enkel toegankelijk voor de 
leden van de gemeenschap: eerst aanmelden en daarna naar Over ons/vzw Kapelgemeenschap 
Filosofenfontein. Daar naar beneden scrollen en bij de titels Verslag agora 19 oktober 2025 
aanklikken. 

  

 

Avondprogramma 2025-2026: dinsdagavonden om 20 uur in Filosofenfontein 
door Jan Degraeuwe en Marcel Braekers 

Dinsdag 20 januari 2026: Geert Van Oyen over  
‘De rol van de lezer in het zoeken naar de betekenis van het evangelie volgens Johannes’. 

In deze lezing willen we aantonen hoe het evangelie volgens Johannes door een bepaalde manier 
van vertellen zijn lezers aanzet om na te denken over wat het betekent Jezus te herkennen en te 
volgen. Zeker twee aspecten van Johannes’ narratieve strategie in de communicatie met zijn lezers 
komen aan bod. 

1 de vragen die gesteld worden in het evangelie, 

2 de opvattingen van Jezus die sommige personages erop nahouden. 

Terug naar inhoudstafel 

Terug naar inhoudstafel 

https://www.filosofenfontein.be/calendar?month=12&year=2025
https://filosofenfontein.be/over-ons/fifo-vzw/verslag-agora-19-oktober-2025
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Op die manier ontdekken we - enigszins verrassend - dat ook Johannes (net als Marcus) over een 
soort ‘Messiasgeheim’ beschikt. 

Geert Van Oyen is exegeet. Hij was hoogleraar Nieuwe Testament aan de Universiteit Utrecht en is 
nu professor aan de UCLouvain. 

 

Dinsdag 24 februari 2026: Marga Devalck en Katrien De Decker over  
‘Wat zien onze kinderen in de les rooms-katholieke godsdienst? Wat kunnen wij van hen leren?’ 

Op 27 mei 2025 werd in de Pieter De Somer-aula te Leuven het geactualiseerde leerplan rooms-
katholieke godsdienst (RKG) gelanceerd. Het geactualiseerde leerplan stelt de 
levensbeschouwelijke groei van het kind centraal, met erkenning van de diversiteit in de klas en de 
leefwereld en met de katholieke traditie als dialoogpartner. 

Wat is het fundament en wat zijn de bouwstenen van dit vernieuwde leerplan RKG? Welke 
intenties heeft het geactualiseerde leerplan RKG? Wat leren onze kinderen vandaag nog in de 
godsdienstles? Waarover wensen ze te leren? Wat kunnen wij van onze kleinkinderen leren? Op 
deze en andere vragen proberen twee inspecteurs-adviseurs RKG, tevens de penhouders van het 
vernieuwde leerplan, een antwoord te bieden. 

Marga Devalck was 29 jaar leermeester RKG in het Gemeenschapsonderwijs. Als inspecteur-
adviseur RKG is ze bevoegd voor de scholen van het gewoon en buitengewoon lager onderwijs in 
het bisdom Mechelen Brussel. 

Katrien De Decker was 13 jaar lector RKG aan de Hogeschool Odisee te Aalst. Nu is ze inspecteur-
adviseur RKG voor de scholen van het (buitengewoon) basisonderwijs in het bisdom Gent. 

 

Dinsdag 28 april 2026: Rony Ceustermans over ‘De manier waarop mensen vandaag naar God 
vragen en daarbij dikwijls struikelen’. 

Is God echt dood? De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche publiceerde Gods overlijdensbericht. Heel 
wat mensen beschouwen zijn heengaan als een voldongen feit. Maar toch, is God wel echt dood? 
Immers Nietzsche zelf beweerde dat feiten niet bestaan, maar alleen interpretaties. Hoe wijsgeren 
en schrijvers over Gods doodgaan en de implicaties daarvan denken, roept vragen op en ontdoet 
de radicale goddeloosheid van onze tijd van zijn evidentie. 

Rony Ceustermans is norbertijn, docent filosofie en regelmatige publicist in Tertio. Van zijn hand 
verscheen onlangs het boek ‘Mensen zijn verlangen. Voedingssupplementen voor de ziel’. 

  

 

Leerhuis over Wijsheidsliteratuur 
door Jan Degraeuwe 

De boeken Job, Spreuken, Prediker, Hooglied, Wijsheid van Salomo en Wijsheid van Jezus Sirach 
behoren tot de Wijsheidsliteratuur. Deze oudtestamentische Wijsheidsliteratuur is vóór alles de 
schriftelijke neerslag van praktische levenswijsheid. Het zijn vaak verborgen parels. Deze 
geschriften trachten een antwoord te geven op levensvragen die vandaag nog steeds weerklinken. 
Op die manier zijn ze nu nog steeds een bron van inspiratie. 

We organiseren vier samenkomsten, gespreid over twee modules. Module 1 is voorbij. 

Terug naar inhoudstafel 
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Inhoudelijke informatie 
Module 2: Drie leerhuizen 

• Zaterdag 24 januari 2026 van 10 uur tot 12.30 uur (welkom vanaf 9.30 uur) 

• Zaterdag 31 januari 2026 van 10 uur tot 12.30 uur (welkom vanaf 9.30 uur) 

• Zaterdag 7 februari 2026 van 10 uur tot 12.30 uur (welkom vanaf 9.30 uur) 

In module 2 lezen we in Wijsheid. Deze afwisseling zal de concentratie bij de deelnemers ten 
goede komen. Wijsheidsliteratuur dringt maar langzaam door in de geesten. Naast input van een 
expert is er ook steeds plaats voor uitwisseling en dialoog met en door de deelnemers. De 
begeleiders zullen ons vóór de samenkomst lectuur aanreiken of vragen doorspelen ter reflectie. 

Begeleiders: Bryan Beeckman (het boek Spreuken) en Luc Devisscher (het boek Wijsheid) 

Waar? Geertruihof, Sint-Geertruiabdij 6, 3000 Leuven 

Deelnameprijs:  
Module 2: 50 euro voor het leerhuis van de drie zaterdagen.  

Gelieve in te schrijven vóór 17 januari 2026. 

Inschrijven en betalen: via de website van Filosofenfontein: 
Link voor module 2  

Op deze site vind je ook meer informatie over wat een leerhuis beoogt via: 
https://www.filosofenfontein.be/vorming/leerhuis 

Nog vragen? info@filosofenfontein.be 

Je bent van harte welkom! 
Hendrik Van Moorter - Jan Degraeuwe - Jef Schoenaerts: lekendominicanen 

  

 

Nieuws van Amnesty International 
door Rika Van Kersschaever 

Amnesty roept recent op om petities te tekenen tegen de onterechte opsluiting van Sai Zaw, een 
Rohinya uit Myanmar die in een isoleercel zit en gefolterd wordt omdat hij zijn werk deed als 
persfotograaf.  
Amnesty roept eveneens op om te schrijven voor de Tunesische Sonia Dahmani, die al 1,5 jaar in 
de gevangenis zit omdat ze als advocate haar mening gaf over het migratiebeleid in Tunesië. 
De petities kan je digitaal invullen: op de website van Amnesty International: 
https://www.amnesty-international.be/doe-mee. 

Verder vraagt Amnesty onverminderd om financieel bij te dragen om hun onderzoek naar 
schendingen van mensenrechten verder te kunnen bekostigen. Dat kan op rekeningnummer 
BE11 5230 8012 9048. 

Op zondag 4 januari na de viering van 10.30 uur organiseren we in Filosofenfontein de jaarlijkse 
schrijfmarathon voor Amnesty, in het lokaal achter de kapel. 

  

 

Terug naar inhoudstafel 

Terug naar inhoudstafel 

https://filosofenfontein.be/calendar/kalender-fifo/337-leerhuis-over-wijsheidsliteratuur
https://www.filosofenfontein.be/vorming/leerhuis
mailto:info@filosofenfontein.be
https://www.amnesty-international.be/doe-mee
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Welzijnszorg roept op tot actie rond armoede en gezondheid 
door Ides Nicaise 

Na de themaviering op 7 december hadden we Aileen T. te gast in ons Aperitif Mondial. Aileen is 
de dochter van een Chinese vluchteling in België. Dankzij het harde werk van haar ouders heeft zij 
universitaire studies kunnen doen, maar na 10 jaar werken werd ze ongeneeslijk ziek en moest ze 
ook financieel heel sterk inbinden. Zij strijdt nu als ervaringsdeskundige met Welzijnszorg tegen 
het kluwen van obstakels waarin mensen terechtkomen als hun gezondheid hen in de steek laat. 

Armoede verhoogt bv. sterk het risico op chronische ziekten zoals astma en diabetes; ze verkort 
zelfs je levensverwachting met 5 à 8 jaar. En omgekeerd: ziekte dreigt je nog dieper in armoede te 
doen wegzinken. Onze Belgische welvaartsstaat was op dat vlak één van de sterkste ter wereld, 
maar stilaan glijden we af naar een systeem met twee sporen: een spoor waar je snel en goed 
verzorgd wordt bij niet-geconventioneerde artsen, soms peperduur, en een spoor waar je 
maandenlang moet wachten op hulp, terwijl de klachten verzwaren. Chronisch zieken voelen zich 
ook steeds meer geviseerd omdat de overheid hen terug aan het werk wil, wat voor velen moeilijk 
haalbaar is. Vooral mensen met een psychische problematiek voelen de druk verzwaren. En 
deeltijds werk is financieel niet haalbaar omdat je in veel gevallen je ganse uitkering verliest. 

Welzijnszorg steunt initiatieven die de gezondheid van mensen in armoedesituaties versterken, en 
voert tegelijk druk uit op het beleid met een aantal concrete voorstellen: de armoede zelf 
aanpakken natuurlijk, maar ook meer zorg naar maat voor kwetsbare groepen, versterking van het 
derdebetalersysteem en de maximumfactuur, en de armoedevaardigheid en cultuursensitiviteit bij 
zorgverstrekkers verhogen. Ook inactiviteitsvallen bij langdurig zieken zouden moeten 
weggewerkt worden. 

Wat kan jij concreet doen? Je bekomt meer informatie door te klikken op volgende links. 

• Welzijnszorg financieel steunen. 

• Het campagnedossier lezen. 

• Verdere inspiratie hier. 

 

 

Adventskaarsen ten voordele van Welzijnszorg 
door Rika Van Kersschaever  

De verkoop van adventskaarsen heeft dit jaar voor Welzijnszorg 640 euro opgebracht. Een mooi 
bedrag voor onze kapelgemeenschap. Bedankt allemaal en laat de kaarsjes vol hoop de donkerste 
dagen verlichten. 

  

  

Terug naar inhoudstafel 

Terug naar inhoudstafel 

https://welzijnszorg.be/steun
https://www.welzijnszorg.be/kennisbank/dossier-camp-2025-arm-maakt-ziek-ziek-maakt-arm
https://welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen
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Mijmeringen van kapelgangers 
 

Zegeningen voor mijn ouder wordende lichaam 
aangebracht door Anne-Lieze Albregts 

O lichaam. O lijf. 
Mag je dit jaar lieflijke vreugden ervaren. 

Mag ik vredevol en diep door mijn zintuigen ademhalen 
En met vurige toewijding 
Grote bomen vol zuurstof halsoverkop omhelzen 
De einden van zonlicht met mijn lippen bevatten. 

Mag een kind in het nieuwe jaar aan mijn armen hangen 
En mag ik haar de goden in de wolken laten zien. 

Mag een hongerende brood aan mij vragen 
En mogen mijn handen een geurig broodje maken. 

Mogen mijn oren ‘s ochtends nog 
De beitelklankjes van musjes en merels horen 
Mijn geheugen het zachte zuchten van de wind. 

Mag ik kijken naar mijn ietwat afgeleefde vingers 
Pijnlijke hielen en geduldige rug 
Mijn gelaten genadige tanden mijn overladen schouders. 

En mag ik mijn hoofd dagelijks met verrukkelijke oliën zalven 
Hosanna lief lankmoedig lijf, hosanna 
Er is geen echo van lied 
Geen zoom van licht 
Geen nabijste klank of sleutelbeen van sterren 
Die je door de jaren heen niet voor mij bij elkaar hebt verzameld. 

Mag ik in het komende jaar alle stress van je weren 
Je mild en mildelijk met vrede en teerheid onderhouden 
Want jij, o levend Lijf, is mijn zacht-geërfde  
Mijn eenmalige Snik van Zuurstof en Siddering. 

Mogen we het jaar dat voorligt  
Getrouw aan elkaar tot een goed einde brengen 
Samen met degenen die uit ons voortkwamen. 

En mag jij mij leren, Lijf, leren kijken 
Lang en eerbiedig zoals een oude van dagen moet kijken 
Naar de brandend ondergaande zon. 

 

Tekst van Antjie Krog, vertaald door Robert Dorsman 

   

Terug naar inhoudstafel 
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e-Kaarsje 
 
Wij willen een kaarsje branden: 

- uit dank voor het voorbije jaar opdat het licht ons moge herinneren aan de vele goede 
momenten, aan de mensen die ons nabij waren, en aan de kracht die we hebben gevonden in 
moeilijke dagen;  

- voor een toekomst waarin we zorg dragen voor elkaar en voor de natuur opdat het nieuwe 
jaar voor ieder mens van goede wil hoopvol mag zijn; 

- voor wie zich alleen voelt, opdat ook zij mogen meegenieten van een gezellige kersttijd en zich 
niet vergeten voelen; 

- voor allen die lijden onder oorlog en onrecht, opdat vrede en medemenselijkheid hun pad mag 
verlichten. 

 

Kerst- en nieuwjaarswensen 
aangebracht door Mark Cornelis 

 

Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. 
Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. 
En dit zal voor u een teken zijn: gij zult een pasgeboren kindje vinden, 

in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.  
(Lukas 2, 10 - 12) 

 

Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  
(Mt. 5, 9) 

Waar gij ook binnengaat weze uw eerste woord: Vrede aan dit huis! Woont er een 
vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren.  

(Lk. 10, 5-6) 
Vrede laat Ik u na; Mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u.  

(Joh. 14, 27a) 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. 
Deel ons Uw Liefde mede, die onze boosheid tart, 

die onze mond leert spreken en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: Uw vrede wint de strijd! 

(J. Nooter) 
 

 

  

  

Terug naar inhoudstafel 
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In memoriam Gust Craps, echtgenoot van Frieda Gilis 
door Marcel Braekers 

 

 
 
 
 

26 februari 1939 – 7 oktober 2025 
 
 
 

Als je van iemand 
die je lief had 
wordt gescheiden 
verandert de wereld 
onherroepelijk. 
Alleen het wezenlijke blijft, 
stil en onzichtbaar 
als altijd. 

                                                   Kris Gelaude 

 

In de nacht van 6 op 7 oktober nam Gust Craps afscheid van dit leven, terwijl Frieda bij hem 
waakte. Gust was een enthousiast lid van onze gemeenschap. Zoals hij al heel zijn leven had 
gedaan, deed hij ook toen we in Filosofenfontein met een probleem zaten. Ons orgel had nood 
aan een tweede manuaal en Gust, die eveneens in Wezemaal aan het orgel had gewerkt, ging ook 
bij ons aan de slag. Samen met zijn vriend hebben ze in Filosofenfontein en thuis veel uren 
besteed aan de opbouw van het manuaal. 

Voor Gust was dat de gewoonste zaak, zo had hij altijd in het leven gestaan. Overal waar men een 
helpende hand of een organisator nodig had, stond hij gereed. Hij friste de klaslokalen van het 
dorp op, hij was stuwend lid van de parochieraad, hielp in het WZC, was bestuurslid van KWB, enz. 
En dan was er natuurlijk nog de jaarlijkse pannenkoekendag, waarmee hij mensen samenbracht en 
extra geld voor de school inzamelde. Gust had van alles verstand en woekerde met de talenten die 
hem waren geschonken. 

Voor de afscheidsviering koos Geert de parabel van de barmhartige Samaritaan, omdat dat 
verhaal zijn vader typeerde. Inderdaad, zo heeft Gust geleefd: eenvoudig, zonder veel omhaal, 
maar waar iemand in nood was, stond hij gereed. We zullen hem missen ook al weten we dat hij 
nu gelukkig is in Gods liefde. 

  

 

  

Terug naar inhoudstafel 
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In memoriam Marie-Jeanne Cobbaert, echtgenote van Leopold Vansina 
aangebracht door Joos Vandewalle, tekst door Jef Schoenaerts 

 

 
 
 
 

20 december 1933 – 4 november 2025 
 
 
 

Ons mama had een bijzondere gave 
om anderen te begrijpen. 

Tot haar laatste dag gaf ze wijze woorden, 
een glimlach of een geruststellend gebaar. 

Altijd op het juiste moment, 
 altijd met oprechte aandacht. 

 

Op 4 november overleed - in haar 92ste levensjaar - Marie-Jeanne Cobbaert. 

Marie-Jeanne was een tijdlang kapelganger in Filosofenfontein samen met haar man, Leopold 
Vansina, die op 28 augustus 2024 overleed. 

Ze was de eerste vrouwelijke doctor in de psychologie aan de KU Leuven en heeft meerdere 
artikels en boeken gepubliceerd. Ze was buiten haar vakdomein ook heel breed geïnteresseerd en 
belezen. Haar interesse strekte zich uit over verschillende domeinen van de wetenschap, over de 
samenleving en de politiek, over geloof en liturgie. 

Marie-Jeanne engageerde zich een tijdlang in de werkgroep Liturgie en was ook meermaals 
deelnemer aan het Leerhuis. Waar ze aan een activiteit of aan een gesprek deelnam, was ze steeds 
nadrukkelijk aanwezig met uitgesproken meningen die ze met overtuiging formuleerde en 
verdedigde. Haar inbreng was vaak prikkelend en origineel en daagde andere deelnemers uit tot 
reflectie en dialoog. Net die eigenschappen vormden ook haar valkuil: om geduldig naar anderen 
te luisteren, om veranderingen te laten rijpen en om met haar gesprekspartners te groeien naar 
een samen gedragen denkrichting was ze soms zo gedreven, zo vurig, dat de dialoog haar soms te 
traag ging. 

We herinneren haar zeker als een vrouw met passie die zelfbewust en met diepgang haar ideeën 
deelde en daardoor onze gemeenschap ook vaak heeft verrijkt. Na klikken op deze link kan je een 
cursiefje lezen waarin Marie-Jeanne een intieme ervaring neerschrijft over een schijnbaar 
onooglijk kleine gebeurtenis in een paasnacht. 

We nemen haar - en ook Leopold - op in ons bidden. 

  

  

Terug naar inhoudstafel 

https://www.filosofenfontein.be/images/e-Bubbels/MJ%20Cobbaert_kaarsje%20dat%20niet%20wou%20of%20niet%20kon%20branden.pdf
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Op e-Pero bij … 
Omacursiefjes 
door Brigitte Puissant 

Weer nieuwe omacursiefjes voor de liefhebbers. 

Een zalige babylach 
https://dedagdanst.wordpress.com/2025/09/27/een-babylach/ 

Flynn een stoer Roodkapje 
https://dedagdanst.wordpress.com/2025/10/18/flynn-een-stoer-roodkapje/ 

Maakt niet uit, de dag danst (toch)! 
https://dedagdanst.wordpress.com/2025/10/21/maakt-niet-uit-de-dag-danst-toch/ 

De Alma, de bus en Pasen 
https://dedagdanst.wordpress.com/2025/11/21/de-alma-de-bus-en-pasen/ 

Veel leesplezier! 
 
 

Wie mocht er 90 kaarsjes uitblazen? 
Op 11 november vierde Greet Aernout-Goovaerts haar 90 lentes! Als dat geen reden was om te 
feesten! Ook vanuit onze gemeenschap feliciteren we haar van harte! Dat er nog een aantal goede 
jaren op de teller mogen komen, wensen we haar van harte toe. 

 

Op de foto zie je een trotse overgrootmoeder met haar vijf achterkleinkinderen. 

    

Terug naar inhoudstafel 

https://dedagdanst.wordpress.com/2025/09/27/een-babylach/
https://dedagdanst.wordpress.com/2025/10/18/flynn-een-stoer-roodkapje/
https://dedagdanst.wordpress.com/2025/10/21/maakt-niet-uit-de-dag-danst-toch/
https://dedagdanst.wordpress.com/2025/11/21/de-alma-de-bus-en-pasen/
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Gods volk onderweg: En waar de 
drone bleef stille staan 
door Frank Cuypers (tekst en foto) 

Het kon niet uitblijven. Er zouden drones gespot zijn boven Filosofenfontein. Gods volk onderweg 
is natuurlijk wel wat aanwezigheid gewoon in de lucht: vurige tongen, paasklokken, de Geest 
vermomd als duif … Maar drones zijn nieuw. Waren het drones die zoals elk jaar naar het zuiden 
trekken? Of was het spionage? En wie zou er dan achter zitten? Rome? Ik kan mij wel inbeelden 
dat het Vaticaan geïntrigeerd is door de blijvende vitaliteit van onze kapelgemeenschap, na vijftig 
jaar. 

U leest het goed: volgend jaar bestaat de 
gemeenschap van Filosofenfontein, in zijn 
huidige vorm, vijftig jaar. Dat kunnen we 
niet zomaar laten voorbijgaan. We gaan 
uiteraard feesten. Wat nog meer? 

We kunnen inspiratie zoeken bij de  
KU Leuven. De universiteit gedenkt haar 
zeshonderdste verjaardag met de uitgifte 
van een postzegel. Een postzegel lanceren in 
tijden van drones vind ik wel een statement. 
Maar zou het ook iets zijn voor 
Filosofenfontein? Natuurlijk kan een reeks 
over de fauna en flora in de tuin heel 
interessant worden. En een reeks over 
markante figuren uit onze gemeenschap nog 
meer. Maar anderzijds levert onze virtuele postman prima werk. Daar kan geen postzegel 
tegenop.  We zien wel wat het wordt; dat is werk voor volgend jaar. 

Nu kijken we uit naar Kerstmis. In de liturgie lezen we tijdens de Advent uit Jesaja en uit het 
evangelie van Matteüs. We steken elke week een nieuwe kaars van de adventskrans aan, als klein 
teken van licht en hoop. In straten en winkels gaat het er minder sober aan toe. Etalages baden in 
een zee van kleur: rood, groen, blauw en warm wit wisselen elkaar af in soms willekeurige 
patronen. De magie van kerstlichtjes kan betoveren, maar ook verblinden en verwarren. 

Ik hou mijn hart vast voor dronemeldingen in de kerstnacht, terwijl het natuurlijk gewoon de 
engelenkoren aan het firmament zijn. 

  

 

Terug naar inhoudstafel 

 

Grillige wolkenformaties boven Heverlee;  

ideale schuilplaatsen voor drones 
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Informatie en interessant om weten 
Aanbevolen externe activiteiten voor de volgende maanden 
• Vrijdag 12 december 2025: Benefietconcert door Capella Nova o.l.v. prof. dr. Marleen 

Reynders in de kerk van het Groot Begijnhof om 20 uur. Meer informatie via deze link. 

• Vrijdag 12 december 2025 en zaterdag 13 december 2025: De Andere Kerstmarkt, 
respectievelijk van 10 tot 18 uur en van 10 tot 17 uur in Bib Tweebronnen.  
Meer informatie via deze link. 

• Zaterdag 13 december 2025: SPES studiedag Heldere Bronnen met Raimon Panikkar in het 
Heilig Hartinstituut te Heverlee 9.30 uur -16.00 uur. Meer informatie via deze link.  

• Dinsdag 10 februari 2026: Klimaatwake in de kapel van de Romaanse poort Leuven,  
20 uur - 22 uur. Meer informatie via deze link. 

Meer informatie kan je vinden via de gegeven links. 

  

 

Stuur een kerstwens naar de christenen in Palestina 
door Jef Schoenaerts (afbeelding Pax Christi, met toelating) 

Pax Christi organiseert een actie waarbij iedereen een 
kerstgroet kan sturen naar de partners van de 
organisatie in Palestina. Het wil de christenen op die 
manier een hart onder de riem steken in de donkere 
realiteit van de meedogenloze en systematische 
vernietiging van Gaza en van de bezette gebieden op 
de Westbank. 

Elke zondag van de advent wordt jou een kerstkaart 
aangeboden. Op de voorzijde vind je de afbeelding van 
een icoon ‘De geboorte van de Heer’ van Atelier 
Silouan. Op de keerzijde kan je jouw handtekening 
plaatsen, bij voorkeur vergezeld van een wens, een 
tekening, een solidariteitsgroet ... Je ontvangt ook een 
informatiekaartje met achtergrondinformatie over de 
actie. 

De kerstkaarten worden uiterlijk op zondag 21 
december verzameld en bezorgd aan Pax Christi. Die 
organisatie zorgt ervoor dat jouw kerstwens goed 
terechtkomt. 

Als je Pax Christi wilt steunen in haar werking, dan kan je storten op rek.nr. BE41 8939 4403 7310 
met vermelding ‘gift en je nationaal nummer’. Bij giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest 
waarmee je 30% terugkrijgt van de belastingen. 

   

Terug naar inhoudstafel 

Terug naar inhoudstafel 

https://www.filosofenfontein.be/calendar/kalender-fifo/347-extern-benefietconcert-concerto-di-natale
https://www.filosofenfontein.be/calendar?view=calendar&layout=daily&id=1&day=2025-12-12
https://filosofenfontein.be/calendar/kalender-fifo/342-jaarlijkse-spes-studiedag-heldere-bronnen-rond-raimon-panikkar
https://www.filosofenfontein.be/calendar/kalender-fifo/285-klimaatwake-in-de-kapel-van-de-romaanse-poort-leuven-3
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Boekvoorstelling: ‘ISRAËL? Wat Jezus, apostelen en evangelieschrijvers werkelijk 
zeggen.’ - Hans van Oort 
door Mark Cornelis 

In plaats van een boekbespreking te maken geef ik een 
boekvoorstelling van dit boek. Ik begin met enkele zinnen, die op de 
achterkant van de kaft staan, weer te geven. 

Hans van Oort analyseert de geschriften die zijn overgeleverd in het 
Nieuwe Testament - de Evangeliën, de Brieven van de apostelen en de 
Apocalyps van Johannes. Hij laat zien dat deze documenten, die alle 
geschreven zijn door joodse auteurs, in het voetspoor van de jood Jezus 
een aardse staat Israël afwijzen. De conclusie van dit grensverleggende 
boek is dat hedendaagse christenen en joden een militaristische en 
verdrukkende staat Israël eveneens moeten afwijzen. Speciaal de leus 
'christenen voor Israël' berust op een ernstig misverstand. Klik hier voor 
de volledige tekst. 

Hans van Oort is hoogleraar 'Origins of Christianity’ in Pretoria 
Uitgeverij: Amsterdam University Press B.V. 
ISBN: 978 90 4857 358 5 

  

 

 

  

Terug naar inhoudstafel 

https://filosofenfontein.be/vorming/boekbesprekingen/boekvoorstelling-%E2%80%98isra%C3%ABl-wat-jezus,-apostelen-en-evangelieschrijvers-werkelijk-zeggen-%E2%80%99-%E2%80%93-hans-van-oort
https://filosofenfontein.be/vorming/boekbesprekingen/boekvoorstelling-%E2%80%98isra%C3%ABl-wat-jezus,-apostelen-en-evangelieschrijvers-werkelijk-zeggen-%E2%80%99-%E2%80%93-hans-van-oort
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En tot slot 
Nieuwjaarsbrief van God aan jou 
aangebracht door Mark Cornelis 

 

Ter gelegenheid van het nieuwe jaar 
wil Ik jou mijn nieuwjaarswens uitspreken. 

 
Weet je dat Ik als Vader zielsveel van je hou 

en hoop dat je gelukkig bent? 
 

Weet je dat Ik je heb laten geboren worden in liefde 
met de wens in jou schoner mens te worden? 

 
Ik wens je een rotsvast geloof 

in mijn ondoorgrondelijke liefde voor jou 
en zoveel mensen dichtbij en ver van jou. 

 
Ik wens je een levenwekkende hoop 

om mensen trachten te helpen in hun nood 
of op de weg waarop ze zoekende zijn. 

 
Ik wens je een daadwerkelijke liefde 

waarmee je elke medemens ontmoeten kan 
als mens, als broer, als zus, als vriend. 

 
Als God wens ik je iedere dag 

een beetje meer menswording 
waarop Ik fier mag zijn. 

 
Zo wordt het nieuwe jaar 
een fijn en gelukkig 2026. 


