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WIE IS ONZE GOD? GEWELD EN VERZET IN HET BOEK JUDIT 

 
Zaterdag 6 juni 2026 

 
Zaal van de Sint-Jozefsgemeenschap 

Burgemeestersstraat 59 
3000 Leuven 

 
Vanaf 9:30: Onthaal met koffie en thee 
 
10:00:  Welkom en gebed 
 
10:30:  Lezing over het boek Judith door Ine Van Den Eynde 
 
In een context van wereldwijd geweld en dreigende verovering houdt een klein volkje dapper stand. 
Eén vrouw weet het tij te keren en haar volk te behoeden voor dood en slavernij. Wie is deze Judit? 
Een bedriegster en moordenares? Een verzetsheldin? Een gelovige vrouw die beseft dat haar God 
geen andere handen heeft dan de hare? Het boek Judit dwingt ons om door te denken: wie is voor 
ons waarlijk God? Geloven we in het recht van de sterkste en kiezen we voor macht en geweld? Of 
gaan we voor de God van de zwakken en wat houdt dit dan in? 
 
Ine Van Den Eynde studeerde af als doctor in de Godgeleerdheid in 1999, met een specialisatie Oude 
Testament. Ze doceert ethiek in de Thomas More Hogeschool, Gezondheidszorg in Turnhout en Lier. 
Over het boek Judit schreef zij in 2005 het boek Verhalen van een verslagen God (Averbode). 
 
12:30:  Middagpauze met broodjeslunch (inbegrepen in de deelnameprijs) 
 
13:30:  Reflectie, groepsgesprekken en plenum 
 
We buigen ons over de vraag hoe we in deze tijd van oorlog en geweld – onder meer in het Heilig 
Land – omgaan met teksten over het geweld in de Bijbel. Bert Claerhout leidt daartoe de discussie in 
met een korte reflectie “Is God gewelddadig?”. Daarna bevragen we ons in groepen en in plenum 
over hoe we ons tot die teksten verhouden. 
 
Bert Claerhout werkte twintig jaar als journalist voor de krant De Standaard. Hij was onder meer 
hoofd van de redactie Cultuur & Wetenschap en stond in voor de religieuze berichtgeving. Na het 
jaar 2000 was hij de eerste hoofdredacteur van het christelijk opinieweekblad Tertio en later van 
Kerk & Leven. Hij publiceerde over Kerk en religie in diverse tijdschriften, schreef het boek Een leven 
van liefde (over de spiritualiteit van de Cisterciënzers) en is mede-auteur van De droom van Tibhirine 
(over de vermoorde monniken in Algerije). In 2024 legde hij de tijdelijke geloften af als 
lekendominicaan. 
 
15:30:  Einde 
 
Gelieve in te schrijven vóór zaterdag 23 mei 2026. 
Stuur een e-mail naar: secretariaat@lekendominicanen.be met vermelding van je naam. 
De inschrijving is definitief na overschrijving van 20,- euro per persoon op rekeningnummer 
BE 51 7380 1673 6562 van “Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen” met vermelding: 
“boek Judit + je naam” 
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